
WIE IS CARINE SCHELKENS ? 
 
Carine Schelkens was 27 toen ze in 1989 het verdict van de diagnose van 
Multiple Sclerose kreeg.  
In 1962 werd Carine als tweede meisje geboren in een héél normaal gezin. Ze 
woonden in de buitenwijk van Antwerpen (Wommelgem). 
 
In 1969 kocht haar grootvader in Essen op de Wildert een stuk bos aan waar zij 
haar mooiste jeugdjaren doorbracht. De stad sprak haar nooit echt aan, de 
liefde voor de bossen en de natuur werd door die weekendvlucht als zaadje 
ingeplant en zorgde ervoor dat zij als volwassen vrouw koos om haar leven 
verder in haar geliefde bos door te brengen. 
 
In 2004 begon ze teksten te schrijven voor Samana (toen nog Ziekenzorg) een 
afdeling van de Christelijke Mutualiteit.  
Schrijven werd voor haar een uitlaatklep en heeft haar geholpen alles een 
plaats te geven. Die weg, die evolutie schreef ze neer in vijftig columns en deze 
verhalen werden gebundeld in het boek ‘Bouillonblokjes van ’t leven’.  
Gebundeld werden de verhalen nog veel krachtiger, ze behelzen één groot 
thema: 'Ziek-zijn is geen lotsbestemming, het is een weg, een pad dat 
bewandeld wordt.' 
 
Als MS-patiënt is dat levenspad soms hobbelig, maar heel vaak maakt dàt net 
alles zo intens en uniek. Alle ingrediënten komen aan bod in het boek, vaak met 
een vleugje humor, maar steeds in alle realiteit. 
 

 

 


